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Gelukkig Nieuwjaar!
Team Balsemboom wenst je een meer dan gelukkig 2026. Een 
jaar met tijd voor goede babbels, oprakelen van oude vriend-
schappen en verfrissende ontmoetingen.

Toevallig allemaal zaken die je zomaar kan doen in een buurt-
centrum. Dus kom maar eens af, ontdek onze activiteiten en doe 
mee. 

Of beter nog, zet samen met ons een activiteit op. Een leuk idee 
voor je straat of wijk? Een talent dat je eens wilt delen?  
Een thema waarrond je graag eens zou samenkomen?

Het kan allemaal. Neem contact op met Karel in het  
buurtcentrum en wie weet ontstaat er dit jaar wel een mooie 
samenwerking.

Buurtcentrum De Balsemboom: 
Ganzenstraat 33, 050 32 78 80, debalsemboom@mintus.be

1 jaar wijkgezondheids- 
centrum
In november mocht wijkgezondheidscentrum De Reien één 
kaarsje uitblazen. Sedertdien zijn meer dan 700 verschillende 
patiënten langsgekomen bij de huisarts en/of de verpleegkun-
dige. Daar zijn wij bijzonder blij om. Voorlopig werkt het wijk-
gezondheidscentrum nog vanuit een rode zorgcontainer, maar 
er zijn plannen in de maak voor een verhuis naar het Militair 
Hospitaal, al vraagt dat wat tijd. Ook nieuwsgierig naar onze 
werking? Neem gerust een kijkje op onze website  
www.wgcdereien.be of de facebookpagina van wijkgezondheids- 
centrum De Reien.

Contact:

WGC De Reien 
Peterseliestraat 19/0001 - rode container  
050 15 20 40 | www.wgcdereien.be

Apero Solo 
Samen een éénpans- 
gerecht maken!
Apero Solo is geen datingcafé, maar dé plek voor een 
ontspannen vrijdagse avond voor singles 50+. Hier 
ontmoet je andere singles voor een losse babbel. Geniet 
van een gezellige sfeer, waar de connecties vanzelf 
ontstaan!

Dit jaar organiseert S-Plus een workshop éénpansge-
rechtjes maken. Koken voor één hoeft helemaal niet 
saai te zijn. Samen met andere singles ontdek je hoe 
makkelijk én lekker gezonde éénpansgerechten kunnen 
zijn. Alles in één pan: minder werk, minder afwas, maar 
wél maximale smaak. Na het koken genieten we samen 
van ons gerecht in een warme sfeer.

PRAKTISCHE INFO 

•	 Vrijdag 13 maart 2026 om 17.30 uur

•	 Plaats: Buurtcentrum De Balsemboom,  
Ganzenstraat 33, 8000 Brugge

•	 Prijs: 20 euro

•	 Inbegrepen: verzekering, begeleiding en alle  
ingrediënten.

•	 Mee te brengen: snijplankje, snijmes en een schort

•	 Inschrijven bij S-Plus vzw:  
050 44 79 51 | ellen.deneire@s-plusvzw.be

 



Welke straat 
zoeken we?
Kan je aan de hand van deze foto’s zeggen 
welk plein we zoeken in onze buurt? 
Stuur je antwoord voor 1 februari naar 
debalsemboom@mintus.be en 
win een BLIJF BEWEGEN KAART.

Het juiste antwoord van de vorige keer was 
de Jeruzalemstraat. De winnares was Lut 
De Laender en ze kreeg 4 tickets voor de 
Lichtjestocht.

Raadje 
straatje

voorwoord

ontspan 
09  Terugblik Annabil 

14  Terugblik op de Lichtjestocht

Beste buurtbewoners,

Eerst en vooral: een zalig en smakelijk 2026! Dat het een 
jaar mag worden vol kleine gelukjes, grote plannen en 
misschien af en toe een goeie babbel over de haag – of in de 
rij bij de bakker, want ja, ook dat hoort bij het Brugse leven.

Onze stad staat bekend om haar geschiedenis, haar reien en 
haar charme, maar de echte ziel van Brugge zit natuurlijk in 
de buurten. In de mensen die er wonen, werken, lachen en 
elkaar helpen. Of je wieg nu in de Brugse binnenstad staat of 
je pas recent ontdekt hebt hoe schoon het hier is, iedereen 
kan deel worden van dat warme buurtweefsel. 
En toegegeven: dat weefsel mag al eens wat losser hangen, 
maar dat maakt het net gezellig.

Dit jaar kijk ik met bijzondere trots naar het nieuwe project 
van de burenbakkerij. Want zeg nu zelf: waar anders dan in 
Brugge zouden we zo’n initiatief vinden dat de geur van vers 
brood combineert met de geur van samenhorigheid? Daar 
wordt niet alleen deeg gekneed, maar ook vriendschap.

En natuurlijk wil ik ook een pluim geven aan Ovobel, een 
bedrijf dat met zijn lokale verankering bewijst dat Brugse 
ondernemingen meer zijn dan enkel werkplekken – het zijn 
plekken die bijdragen aan de ziel van onze stad.

Laten we dus met een glimlach het nieuwe jaar inwandelen, 
misschien met een koff iekoek in de hand, en met het vaste 
voornemen om van onze buurt ook in 2026 een warme, 
levendige en soms een beetje gekke (maar altijd charmante) 
plek te maken.

Met de beste wensen en met een knipoog uit het Stadhuis,

Dirk De fauw
Burgemeester

Pablo Annys
Voorzitter BCSD en schepen van 
Sociale Zaken, Welzijn, Wonen, 
Energie en Klimaat

onze buurt 3
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Burenbakkerij 
voor jou en mij
De Lange Bakker op het Ganzenplein was jarenlang een bekende en 
geliefde plaats in onze buurt. Een jaar na de sluiting brandt het vuur 
van de oven weer volop. Nog tot 1 november 2026 bakt een brede 
groep buren, vrijwilligers en organisaties er namelijk lekkers vol 
verbinding en warme kracht. Ook jij bent van harte welkom!

ontdek

Een nieuwe bestemming heeft 
het gebouw nog niet, dus konden 
een aantal Brugse organisaties de 
bakkerijruimte voor een jaar huren. 
Bedoeling is dat het opnieuw een 
echte buurtplek wordt, waarin 
een brede groep Bruggelingen als 
bakkerscollectief de handen uit de 
mouwen kan steken. 

Koekjes van eigen deeg

Een buurt-brainstorm in oktober 
zette de toon met de bewuste 
keuze voor verbinding, diversiteit 
en duurzaamheid. Het cruciale 
bindingsmiddel zijn de vele lokale 
mensen en handelaars die zich 
engageren en die dit mee mogelijk 
maken.

Een nieuwe naam is er ondertussen 
al: KOEKEGOED. Die kozen de 
deelnemers aan de Lichtjestocht op 
14 november uit 5 voorstellen. Je 
merkt het, op alle vlakken is de buurt 
aan zet. De bakkerij groeit door in de 
richting van wat buren willen. Het 
concept kunnen we dan ook met z’n 
allen elke 3 maanden bijsturen of 
herdenken, en Annelies van Tussenin 
vormt daarbij de verbindende 
schakel.

Aan tafel!

Een winkel is er niet meer en dus 
ook geen rechtstreekse verkoop. 
De toonbank heeft plaatsgemaakt 
voor een grote tafel met stoelen. 
Daaraan kan je aanschuiven voor 
workshops of bakdagen, of om je 
eigen bakconcept als minibakker 
uit te rollen. Bak jij graag eens mee, 
neem dan een kijkje op koekegoed-
bakkerij.be voor de kalender en een 
overzicht van alle partners.

De koffiemachine zorgt voor 
heerlijke koffie en nodigt uit om na 
te praten – en mee te proeven van 
al dat lekkers. Ideeën zijn er al in 
overvloed. Kunnen we die samen 
kneden tot heerlijk gebak, dan wordt 
het een multiculturele proeverijplek. 
 
Marwa uit Irak oefent ook  
haar Nederlands. 
 
“Bakken jullie 
de koeken  
met gips?”
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Ons broodje is gebakken …

… als 100 deelpartners mee zorgen dat we de bakkerij 
een jaar lang kunnen openhouden. Als partner draag je 
250 euro bij op jaarbasis. Zo schrijf je mee aan een rijzend 
buurtverhaal.

… als je een organisatie of vereniging bent met 
bakambities en wekelijks (meermaals) bakt als workshop 
of bakatelier.

… als je als mini-ondernemer, handelaar of organisator 
van een event mee instapt en zo de lokaal gebakken 
koekjes verpakkingsvrij serveert bij je koffie.

… als je als bakfan inschrijft voor de open workshops via 
www.koekegoedbakkerij.be.

Alle info vind je op de website of vertelt Annelies je 
graag. Wil je meer en concretere info, dan ben je welkom 
op het open infomoment op maandag 2 februari om  
14 uur in de bakkerij.

Doe jij ook mee?

Voor (toekomstige) partners is er elke 3 maand een nieuw 
instapmoment. Het eerstvolgende is dus begin maart. 
Vóór elke start is er een partneroverleg:

•	 maandag 16 februari (14 - 16 uur)

•	 zaterdag 23 mei (14 - 16 uur)

•	 donderdag 20 augustus (14 - 16 uur)

Steun je het traject graag? Met kleine giften kunnen we de 
mensen die zich engageren met een kleine vrijwilligers-
vergoeding waarderen. Giften zijn welkom op Binnenstad 
vzw Potgrond BE10 3630 3790 4004 met de vermelding 
‘gift bakkerij’.

Blijf op de hoogte via www.koekegoedbakkerij.be!  
Je vindt de bakkerij op Ganzenplein 5.

Voor vragen kan je terecht bij Annelies via 0476 90 06 64 of 
tusseninannelies@gmail.com.



6 

ontmoet

Het was 30 januari 1980.  
De benedenzaal van het  
Parochiaal Centrum Sint-Anna 

aan de Venkelstraat zat afgeladen vol. 
Meer dan 200 mensen waren er samen-
gekomen om Mgr. Oscar Romero, de 
aartsbisschop van El Salvador, te  
ontmoeten. Hij was in België, omdat 
hij op 2 februari – patroonfeest van 
de KU Leuven – er een eredoctoraat 
in ontvangst mocht nemen. Maar 
waarom kwam deze man, die gel-
auwerd zou worden, eerst naar al 
deze mensen in Brugge? Het waren 
hoofdzakelijk mensen van de Brugse 
basisgemeenschappen die met El 
Salvador een sterke band hadden. Ook 
op Sint-Anna waren er enkele basisge-
meenschappen. 

Vanwaar die band? Priester  
Piet Declercq († 2015), missionaris 
in El Salvador, was voor een periode 
uit El Salvador teruggekomen omdat 
zijn leven er bedreigd was. Zijn sterk 
engagement voor de armen was een 
doorn in het oog van de toenmalige 
machthebbers. Wie oppositie bood, 
riskeerde voorgoed te verdwijnen. 
Tijdens zijn gedwongen verblijf in 
België ging Piet over tot het stichten 
van ‘basisgemeenschappen’ naar het 
model van El Salvador. Dit waren kleine 
groepen van mensen uit eenzelfde 

buurt die op regelmatige basis aan 
huis samenkwamen om met elkaar in 
gesprek te gaan over maatschappelijke 
thema’s, over de thema’s van het leven, 
zoals rechtvaardigheid, verbondenheid, 
leven en dood, enz.  De bedoeling was 
verbondenheid tot stand te brengen en 
een bewustwordingsproces in gang te 
zetten om zo te bouwen aan een recht-
vaardige samenleving. 

Een niet in woorden te vatten 
uitstraling

Het was al tegen 21 uur toen aarts-
bisschop Romero onder groot 
applaus de zaal binnenkwam. Een 
kleine, ingetogen man, maar met een 
onnoemlijke uitstraling werd naar het 
podium geleid. Meteen kreeg hij het 
woord. Hij sprak vastberaden, radicaal 
en toch zonder haat over de repressie 
in zijn geliefde land El Salvador, over 
de talloze moorden en verdwijningen 
van de arme boeren. Maar ook over 
de moed en de veerkracht van de 
basisgemeenschappen, die hun lot in 
handen probeerden te nemen. Zelf had 
Romero een grote ommekeer gekend. 
De moord op Octavio Ortiz (1979), één 
van zijn priesters die zich inzette voor 
de armen, was een keerpunt in zijn 
leven. De schuchtere bisschop, die 
door het regime als een medestander 
werd beschouwd, ontpopte zich tot de 
voorvechter van de armen. Hij verliet 
het bisschoppelijke paleis en ging 

tussen hen wonen. Hij wilde de stem 
van de stemlozen zijn. Hij zou niet 
meer zwijgen, ook al zette hij daarmee 
zijn leven op het spel. Want openlijk 
opkomen voor een rechtvaardige 
samenleving, de wandaden van de 
machthebbers aanklagen, was zoveel 
als je doodsvonnis over je afroepen. En 
dat wist Romero ook en hij zei het ook 
hier in Brugge. “Mij kun je doden, maar 
niet de stem van de gerechtigheid.” 
Precies omwille van deze radicale keuze 
wilde de KU Leuven hem een eredoc-
toraat uitreiken. Zijn reis naar Europa 
was voor Romero dus de gepaste 
gelegenheid om zijn ‘Salvadoraanse 
vrienden’ in Brugge, de West-Vlaamse 
basisgemeenschappen, te bezoeken.

De Romerozaal, 
zaal met een  
gezicht
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Het gevreesde gebeurde

Op 24 maart 1980, amper een 6-tal 
weken na zijn bezoek, bereikte ons het 
bericht: Romero is in de kathedraal van 
San Salvador doodgeschoten terwijl hij 
voorging in de eucharistieviering. In zijn 
laatste preek had hij zich tot de soldaten 
gericht met de Bijbelse woorden: 
“Gij zult niet doden. No matarás!” Dit 
betekende voor hem de dood met de 
kogel. Algemene verslagenheid bij de 
West-Vlaamse basisgemeenschappen! 

Maar Brugge zou de gedachtenis aan 
Romero in leven houden. Jarenlang 
waren er rond zijn sterfdatum her-
denkingen. En de parochiezaal van 
Sint-Anna kreeg spontaan de naam 
Romerozaal. Daar wordt tot op vandaag 
zijn gedachtenis levend gehouden, niet 
alleen in de naam, maar ook in daden. 

‘Brunch en sociale winkel’ en ‘Samen 
de zondag door’

Elke zaterdag staan van 9.30  tot 12 uur 
de deuren van de Romerozaal open. 
Dan is er de brunch en sociale winkel. 
Iedereen is er van harte welkom! Je 
betaalt € 1 voor een maaltijd en € 0,20 
voor soep of een drankje. Een ploeg 
van ongeveer 25 vrijwilligers bereiden 
de maaltijden. De ingrediënten zijn 
donaties van winkels en organisaties en 
er is ook een goede samenwerking met 
de ‘Voedselploeg’. Maar het gaat om 
meer dan voor een zacht prijsje kunnen 
eten. Er ontstaan onderlinge contacten. 
In gesprekken komen ook andere noden 
aan het licht die dan verholpen kunnen 
worden.

En zelfs op zondag blijft de zaal niet 
gesloten. Onder het motto ‘Samen 
de zondag door’ kan iedereen er 
tussen 14 en 17 uur komen voor een 

gezellig samenzijn. Er is koffie en 
taart, alweer voor een zacht prijsje. Er 
wordt gebabbeld, gekaart, rummikub 
gespeeld, …

Armoede, een letterwoord!

Armoede bestrijden is de filosofie 
achter deze initiatieven. Armoede 
kent vele gezichten. De A van armoede 
staat voor aangeboren armoede. De 
R voor relationele armoede (mensen 
komen door omstandigheden soms 
alleen te staan), de M voor medische 
armoede (hoge medische kosten en 
geïsoleerd zijn door ziekte). Er is ook 
de Opvoedingsarmoede (een mislopen 
opvoeding), Etnische armoede (vluchte-
lingen, vreemdelingen), Demografische 
armoede (ouderdom, kinderloos zijn), 
Economische armoede (laag inkomen, 
hoge huurprijs).
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Bewonersinfo 
SintAnnaBilkske

Daar zijn we weer. Het einde van het jaar … een 
periode waarin er wordt teruggeblikt op het voorbije 
jaar en uitgekeken naar het nieuwe jaar. We moeten 
eerlijk zijn: het afgelopen jaar was op wereldvlak 
geen goed jaar. Redenen genoeg om deze bewering 
te staven. Ik ben ervan overtuigd dat elk van jullie er 
wel enkele kan opnoemen. Denk maar een steeds 
toenemende polarisatie, afnemende solidariteit, 
oorlogen, genocide, allerhande dreigingen, … 

Ik hoop dan ook van harte dat het afgelopen jaar op 
persoonlijk vlak voor elk van jullie beter ging. Dat het 
nieuwe jaar op persoonlijk vlak minstens even goed 
mag worden en voor wie het minder goed ging, dat 
het véél beter mag worden.

In tijden van onzekerheid hebben we als mens de 
neiging om op onszelf terug te vallen. Veiligheid te 
zoeken in de eigen kring, gezin, … bij gelijkgestem-
den. We staan minder open voor de ‘ander’, voor 
een andere mening. We horen en denken dan altijd 
hetzelfde waardoor onze blik versmalt en bepaalde 

ideeën zich versterken. Terwijl we net om bepaalde 
zaken aan te kunnen pakken en te veranderen, nood 
hebben aan verschillende blikken en meningen. 

Daarom geloof ikzelf in de kracht van buurtwerk.  
Het op lokaal niveau samenbrengen van mensen en 
hen in verbinding brengen. 

Natuurlijk gaan we met buurtwerk Annabil geen  
wereldproblemen oplossen, maar we kunnen wel 
hier in onze buurt, onze wijk een (klein) verschil 
maken. Wij doen dit in eerste instantie door buurt-
bewoners samen te brengen, elkaar te leren kennen, 
oog te hebben voor elkaar, … Waar nodig willen we 
ook opkomen voor de buurt.

Wij organiseren in 2026 dan ook tal van activiteiten. 
Kom gerust langs. Je bent zeker welkom! Maar 
spreek ons ook gerust aan met jouw eigen idee of 
voorstel voor de buurt. Zo maken we er samen een 
mooi 2026 van! 

Stefan Goemaere
voorzitter Annabil 
stefan@annabil.be
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Terugblik op voorbije activiteiten

Bewonersinfo SintAnnaBilkske

Mariekefeest
Op 24 augustus 2025 was er opnieuw een 
gezellig Mariekefeest, met varken aan  
’t spit, fijne boottochtjes en leuke 
 muzikale optredens. 

Zomerzoektocht
Een dertigtal deelnemers beëindigde succesvol de familiale zomerzoek-
tocht van ANNABIL. De gezellige prijsuitreiking met een drankje en een 
babbel had plaats in buurtcentrum De Balsemboom op 4 oktober. Voor 
volgende zomer is er al een nieuwe zoektocht gepland; deze keer in een 
wijk waar een ludieke pastoor, strenge nonnen en ook hoofdinspecteur 
Van In zich thuis voelen.

Ontmoetingsfeest
Op zondag 26 oktober 2025 vond ons jaarlijks ontmoetingsfeest 
plaats. Een 80-tal mensen kwamen aanzitten aan een mooi versierde 
koffietafel. Ja, Oranje had weer prachtig werk verricht! Er was – naar 
goede gewoonte – een gevarieerd dessertbuffet, met alles erop en 
eraan: fruitsla, chocomousse, allerlei taarten, cake, wafels en nog 
zoveel meer. Daarop volgde een optreden van Eric en Luc van ‘De 
Brugse Vinten’. Zij brachten volop ambiance! Er werd meegezongen én 
zelfs gedanst!

Infonamiddag  
‘Wilsverklaring en 
euthanasie’
Onze infonamiddag was een voltreffer 
met 60 deelnemers die, dankzij de 
deskundige uitleg van Yves Maes 
(consulent in het huisvandeMens) en LEIF, 
hopelijk weer een stap verder zijn in hun 
zorgplan. 
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Bewonersinfo SintAnnaBilkske

Dinsdag 17 maart om 20 uur

Infoavond: Zijn stekker-
zonnepanelen een goede 
zaak? Wat met onze  
energiefactuur? 
Onze voorzitter Stefan Goemaere is beroepsmatig actief 
in de strijd tegen energiearmoede. Hij volgt de energie-
sector, het sociaal beleid en de nieuwe ontwikkelingen 
op. Tijdens deze infoavond krijg je meer uitleg bij wat die 
stekkerzonnepanelen nu precies zijn, aan welke zaken 
je je moet houden en of ze de investering nu al dan niet 
waard zijn. 

Maar hij zal ook meer duiding geven over waar het 
naartoe gaat met onze energiefactuur in de komende 
jaren. Wat met die taxshiften, wat met de koolstofheffing? 

Verwacht geen technische uitleg, maar een uitleg in 
gewone mensentaal. Natuurlijk is er ook tijd voor vragen.

Inschrijvingen en meer info bij Freddy Clevers:  
freddy.clevers@telenet.be of 0478 37 45 33.

Vooruitblik: activiteiten in 2026

Save the dates!
Viswedstrijd Annabil: zaterdag 4 juli 2026  |  Rommelmarkt en picknick: zondag 5 juli 2026

Mariekefeest: zondag 23 augustus 2026

Zondag 25 januari om 11 uur

Nieuwjaarsreceptie!
Vzw Bewonerswerking Annabil nodigt jou en je familie 
hartelijk uit voor een hapje en een drankje op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie op zondag 25 januari om 11 uur in buurt-
centrum De Balsemboom.  
Inschrijven is verplicht. Dit kan tot en met 15 januari 2026. 
Inschrijven via het inschrijvingsformulier op volgende 
pagina.

Donderdag 7 mei om 14 uur

Brugse Lottonamiddag
Op 7 mei vindt onze 3de Brugse Lottonamiddag plaats in 
buurtcentrum De Balsemboom. Inschrijven kan bij Karel in 
De Balsemboom of bij Patrick Willems, Bilkske 33. Toegang 
en 1 drankje gratis.  

Zaterdag 9 mei

Bloemenbedeling
Jaarlijkse bloemenbedeling van Stad Brugge in 
Buurtcentrum De Balsemboom. Bestel voor eind 
januari! Je kan opnieuw maximaal 10 bloemen 
per huisnummer bestellen. Er is keuze tussen 
geraniums en petunia’s. Je wordt op de hoogte 
gebracht van het uur waarop je ze in  
De Balsemboom kan afhalen.  
Inschrijvingsstrook op de pagina hiernaast.
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Bewonersinfo SintAnnaBilkske

Mijn gegevens

Inschrijven voor nieuwjaarsdrink Annabil  
op zondag 25 januari?

Op de hoogte blijven van het aanbod culturele  
activiteiten van de stad (film, musea e.a.)?

Deelnemen aan de bloemenbedeling?

Bezorg dit formulier ingevuld terug aan:
Patrick Willems, Bilkske 33 OF via mail aan willems.patrick57@gmail.com

Schrijf je in!

Voornaam:

Naam:

Adres:

Telefoon of gsm:					     E-mailadres:

 ja, voor . . . . . . personen                     nee

 ja                nee

 ja, ik wens graag . . . . . . geraniums en . . . . . .  petunia’s (max. 10 plantjes in totaal)               nee
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ontdek

Op eieren lopen  
in het Bilkske

Met uitzicht op het basketpleintje aan het Bilkske, een beetje een grauwe poort,  
met enkel een klein bordje. Weinig wijst erop dat hier in deze straat een wereldspeler zit,  

een bedrijf dat mondiaal top is in het … breken van eieren. 

En dat je geen omelet kan maken zonder eieren breken, weten we allemaal.  
Maar wat als je nu eens heel veel eieren wilt breken? “Dan moet je bij ons zijn!”

Aan het woord is Philip jr. Van  
Bosstraeten. Samen met zus Greet en 
broer Tom leidt hij het bedrijf Ovobel, 
dat 60 jaar geleden opgericht werd 
door hun vader. 

“Enkel broer David werkt niet voor 
het bedrijf. Maar ook in zijn job spelen 
eieren nog steeds een belangrijke rol. 
Dus het zit wel in ons bloed, kan je 
zeggen.”

Eieren breken in de keuken

“In 1965 is mijn vader hier begonnen. Na 
zijn werk bij Appetit aan de Coupure en 
Pathoekeweg (waar heel veel mensen 
uit de buurt hun boterham verdienden) 

werkte hij toen al voor een eierenhande-
laar. Maar door wat onenigheid met de 
baas is hij op een bepaald moment zeer 
snel voor zichzelf begonnen. Er was een 
vraag van Devos-Lemmens (je weet wel, 
van de sauzen) om 4 ton eierdooiers 
tegen de maandag te leveren. Hij 
heeft echt met een lepel in de keuken 
eieren staan breken om de dooiers er 
daarna uit te vissen. Hij trommelde al 
zijn vrienden uit de buurt op om mee 
te helpen. Maar ze haalden de strakke 
deadline en zo is, in een week eigenlijk, 
het bedrijf ontstaan. Eerst onder de 
naam Van Bosstraeten en sinds 1981 als 
Ovobel. 

Tot halfweg de jaren 80 werd er hier in 
het Bilkske nog gebroken, maar daarna 
is het bedrijf verder geëvolueerd naar 
het ontwerpen en het produceren van 
machines om dat werk te doen.”

Van 2.000 naar 200.000 eieren per uur

“Om het verschil te duiden. De vrouwen 
die hier vroeger werkten, deden soms 
wedstrijdjes onder elkaar: om ter meest 
eieren handmatig breken en scheiden 
op een uur. Het record stond op 2.000 
eieren. Maar de eerste deftige machine 
kwam uit Nederland en heette de 
Columbus (naar het ei van …) en dat 
ding brak en scheidde al vlotjes 6.000 
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eieren per uur. Tegenwoordig zitten we 
aan machines die 200.000 eieren per uur 
verwerken.”

Eierslingermachine

“Mijn vader ontwikkelde zelf ook 
machines om het handmatige werk 
sneller te laten verlopen. Hij vond een 
eierslingermachine uit waarbij eieren 
gebroken en gescheiden werden door 
heel snel rond te draaien. Tegenwoordig 
kan dit om redenen van voedselveilig-
heid niet meer. Dat waren toen nog heel 
andere tijden. De keten was ook heel wat 
korter.

En zo is het bedrijf verder veranderd. 
Sinds 1985 breken we zelf geen eieren 
meer, maar ontwikkelen we machines 
en fabrieken om dat te doen. Mijn vader 
bezocht in de tijd ook veel bakkerijen 
die onze eierproducten afnamen. Zo 
zag hij waar de eieren nog met de hand 
gebroken werden en kon hij de machines 
daar introduceren en verkopen.”

UNICEF

“Tegenwoordig bouwt Ovobel wereldwijd 
fabrieken om eieren te verwerken.  
De eierbreekmachines maken we niet 
meer zelf, maar we specialiseren ons in 
het hart van zo’n fabriek: leidingen,  
pasteuriseren, producten verder 
verwerken … De grootst groeiende markt 
is die van omeletten. Heel veel fastfood 
restaurants bieden nu ontbijten aan. 
De omeletten moeten op een snelle en 
goedkope manier kunnen geprepareerd 
worden.

Maar ook in Ethiopië zijn we de laatste 
hand aan het leggen aan een groot 
project van Unicef om daar extra 
proteïnen uit eieren te kunnen toevoegen 
aan de maaltijd van een zeer grote groep 
ondervoede kinderen.”

Het ei van Brugge

“Onze link met de buurt is doorheen de 
jaren wat afgenomen. Het is ook niet 
meer realistisch om echt een fabriek te 
hebben in de binnenstad. Onze opslag 
en assemblage zitten tegenwoordig aan 
de Pathoekeweg. In het Bilkske bevinden 
zich enkel nog de bureaus waar gedacht 
en getekend wordt. Het is voor ons nog 
steeds de link met vroeger natuurlijk. Het 
is ons ouderlijk huis en moeder Ivonne 
woont hier ook nog steeds. Brugge als 
uitvalsbasis hebben is een meerwaarde 
om klanten eens mee te nemen naar de 
toeristische hoogtepunten in het ei van 
Brugge.”

Muizenvanger Omer

“Weet je, er wonen nog wel mensen in 
de buurt die hier gewerkt hebben. De on-
verslijtbare Omer begon hier met werken 
in 1965. Ik herinner me dat hij vaak de 
dames te hulp moest schieten. De eieren 
kwamen vroeger toe in grote kartonnen 
dozen en daaruit durfde al eens een muis 
springen. Dan stoven alle dames de tuin 
in en was het aan Omer om de muis te 
vangen.” 
 

Co Coenraadts, uitvinder van de eierbreekmachine, bezoekt Ovobel.
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terugblik

Wat een heerlijke editie van de lichtjestocht! Nauwelijks een drupje regen, een 
aangenaam temperatuurtje en veel volk … heel veel volk. Tussen de 800 en 900 
mensen genoten mee van de ontelbare kaarsjes en de wondermooie versieringen 
in gebouwen waar je anders niet binnenkomt. Iedereen zet zijn beste (verlichte) 

beentje voor en het resultaat was waarlijk schitterend.

Met een extra dankuwel voor alle mensen die langs het parcours stonden om de 
weg te wijzen of te helpen oversteken. Geniet nog even mee van deze speciale 

avond met deze foto’s.

De Lichtjestocht
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De Balsemboom (LDC)
Karel Meuleman

Ganzenstraat 33
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karel.meuleman@mintus.be

Deze buurtkrant wordt, met de 
hulp van talrijke vrijwilligers, 
verspreid in deze regio:

Eric is voor veel mensen een gekend 
gezicht. Eric is namelijk altijd wel paraat 
voor een babbeltje en kent ondertussen 
zelf heel wat mensen in de buurt. Niet 
verwonderlijk, want hij woont al 50 jaar 
bij Oranje, waarvan al 21 jaar op een 
studio in het Bilkske. Als je weet dat Eric 
zelf 70 is, kan je uitrekenen dat Oranje al 
bijna zijn hele leven van betekenis is.

Eric woont zelfstandig, maar moet 
telkens twee trappen op om aan zijn 
woonst te geraken. Hij komt goed 
overeen met de andere mensen die op 
zijn verdieping wonen. De was en de 
plas doet hij zelf, maar hij krijgt waar 
nodig wat hulp van de begeleidings-
dienst O’zon van Oranje.

Eric is van thuis uit een boerenzoon. 
Zijn broer runt nog steeds de ouderlijke 
boerderij in Loppem. In het weekend 

gaat hij helpen. Bieten schoonmaken, 
stallen uitmesten … het is hem allemaal 
niet vreemd. Al had hij onlangs wel een 
aanvaring met een nukkige koe.

In de buurt woont Eric graag de 
vergadering van Annabil bij, stapt met 
plezier eens tot aan de Burg of gaat eten 
in ’t Paradijs of De Balsemboom.

Zin en tijd in een babbeltje met Eric? 
Spreek hem zeker aan!

Leuke buurman

Eric Devoogdt


